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Zondag Goede Herder
LIEFDE IS EEN WERKWOORD

Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart — Fens, Haaksbergen
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Ouderling: Hilly Popken

Diaken:  Foekje Haan

DIENST VAN HET SAMENKOMEN
Orgelspel
IN MIJN HART

Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik hoef mijn stem niet te verheffen om met U te praten,
al fluisterde ik heel zacht, U hoort me reeds,
want U bent in mij,

ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig,

ik heb me enkel stil te houden,

in mezelf te kijken,

me niet te verwijderen

van een zo hoge Gast.  Therese van Avila

woord van welkom en mededelingen

intochtslied Lied 215: 1, 2 en 3 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan - staande -

stil gebed

bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer.......

drempelgebed

: Op Pasen, goede God,

hebt Gij ons leven voorgoed ingelijst in uw liefde.
In de gestalte van de Opgestane, de eerste,

blijft Gij ons allen zien en erkennen.



a: WEES DE STEM
DIE ONS ROEPT EN TERECHT BRENGT
WEES ONS EEN HERDER,
OPDAT W1J ONS VEILIG WETEN BlJ U.
AMEN.

vervolg intochtslied (staande) Lied 215: 4 Wie van zich af ziet naar God toe

6 in Engels
The trivial round, the common task
would furnish all we ought to ask;
room to deny ourselves, a road
to bring us daily nearer to God

7 in Nederlands: Maak in uw liefde

(daarna gaat de gemeente zitten)

Thema LIEFDE IS EEN WERKWOORD

kyrie-gebed
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gloria Psalm 150A: 1, 2, 3 en 4 Geprezen zij God

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

lezing uit de boeken van de Profeten Micha 2: 12 — 1 3 NBV21
schriftlied Psalm 23c: 1, 2 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

3: Yea, though | walk through death dark vale,
Yet will | fear noill:
For thou art with me, and thy rod
and staff me comfort still.

4 en 5 (in Nederlands) Terwijl de vijand toe moet zien
evangelielezing Johannes 21: 14 — 22 NBV21

schriftlied Lied 791: 1, 2 Liefde boven alle liefde



3: Jesus, thou art all compassion
Pure unbounded love thou art;
visit us with thy salvation,
enter every trembling heart.

4 en 6 (in Nederlands)
Liefde waagt zichzelf te geven

uitleg en verkondiging

orgelspel

als antwoord op de prediking Lied 974: 1, 2 en 5 Maak ons uw liefde, God

DIENST IN DE WERELD

Wat wij geloven
Wij geloven in God,
die ons gemaakt heeft tot wie we zijn;
die ons inspireert en kracht geeft
op de weg naar gerechtigheid en vrede.

Wij geloven dat Jezus van Nazareth, de Messias,
die ons op deze weg is voorgegaan,

door de dood heen.

Allen - vrouw, man, klein en groot, arm en rijk -
trad hij als gelijke tegemoet.

Daarmee bracht hij aan het licht

Gods liefde voor de mensen.

Wij geloven dat zijn Geest ons bezielt,

en ook zichtbaar wordt in de mens naast ons.
Zo kunnen wij ons inzetten voor elkaar

en verantwoordelijkheid op ons nemen

voor de samenleving.

Wij hopen op een kerk

die haar grenzen verlegt

en zich opent voor de wereld,
op weg naar de ene kerk

en de ene wereld.
Studenten Ekklesia Leiden

Bestemming van de bloemen
Toelichting van de gaven



Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- de gemeente gaat staan -

Slot Lied 793: 1, 2 en 3 Bron van liefde

zegen

uitleidend orgelspel



